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Een kans voor kinderen!  
 

Diverse dorpjes liggen verstrooid in de woestijn. Vanuit de auto zie je ze; het gewonen leven gaat zn gangetje, tussen de 

rotsen en zandheuvels in. Af en toe duikt er een groter gebouw op: de dorpschool.  

Hoe zou het onderwijs daar eruit zien, vraag je je onwillekeurig af. Gaat iedereen naar school? De meisjes ook? 

 

                   
   Dorpje met school        binnenplaatsje   Les bij de juf thuis 

 

Het kan veel beter. 
Het antwoord is ja. Vrijwel alle kinderen gaan naar de dorpsschool. Maar of ze er zoveel opsteken is van een paar 

factoren afhankelijk.  Allereerst maakt het heel veel uit of de juf/meester ook een bedoeïen is. Want die spreekt hetzelfde 

dialect en kan de kinderen zoveel beter verstaan.  Dat geeft de kleintjes zelfvertrouwen en maakt het schoolgaan leuk. 

Maar er speelt nog iets anders mee. Niet alleen spreken Egyptische leerkrachten een ander dialect,  maar pedagogisch 

gezien  zijn ze ouderwets. Zo wordt school een vervelende, angstige ervaring. De kinderen steken weinig op en willen 

niet meer.  

Daarom besloten wij in twee dorpjes een project te starten. We gaven de 5 en 6-jarigen driemaal per week 2 uur les. In het 

dorpje Megreh schrokken wij van het slechte niveau van de eersteklassertjes. Ze hadden niks opgestoken, vonden alles 

eng. Bij de buurvrouw, die een korte cursus voor juf  had gekregen, gingen ze eerst maar eens kleuren. Daarna lettertjes 

kleuren.  En kijk! Het werd steeds leuker!  

.     

                   
     
We willen doorgaan!  

Deze kinderen willen we niet in de steek laten. Niet in Megreh, waar de meester over ouderwetse methodes op nahoudt en 

ook n iet in St Catherina, waar de bedoeïenenkinderen tussen de Egyptenaartjes zitten en de eerste maanden niks snappen. 

En ook niet in al die andere dorpen!  

Wat kost dat? Een cursus van 6 weken bestaat uit 36 contacturen. Er kunnen tot 20 kinderen meedoen.  

Omdat de juffen al zijn opgeleid kost ons dit 300,-  We betalen de dorpsjuffen een fatsoenlijk salaris.  

 

Marion Meulenbroek  

 

Dit project past binnen de doelstelling Onderwijs en Ontwikkeling van Stichting Hadiya Fonds.  


